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liturgische kleur is rood
Pinksteren

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
https://youtube.com/@wilhelminakerkdordrecht

voorganger Evelien Plaisier

lector Henk Rotteveel
organist Hans Okkerse
ouderling Rineke Mol
diaken Ron Ouwerkerk
koster Kees Buist
beamer Martin de Mol

Uw gaven worden gevraagd voor

1. KIA Cuba: gaarkeukens met hulp van jongeren
2. Wijkwerk
3. Toekomst van de kerk

© Creéche Mila van der Schelde

© Nevendienst Janneke van der Schelde
Bij de dienst

Wat een verrassing, de prachtige reacties die kwamen naar aanleiding van
“verrassingen van de Geest”. Vandaag vieren we het Pinksterfeest, de Geest die
waait, mensen in vuur en vlam zet en taal geeft om elkaar te verstaan. We vieren dat
die Geest nog steeds waait, ons onrustig maakt en in beweging zet, en ons aan
elkaar schenkt.

ds. Evelien Plaisier

Symbolische schikking Pinksteren — “Feest van de Hoop”

De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. In
de regenboogkleuren van de gebruikte bloemen wordt Gods belofte zichtbaar,
waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten. De aanwezigheid
van de Heilige Geest is verbeeld met de Scabiosa bloem, het paarse duifkruid.


https://youtube.com/@wilhelminakerkdordrecht

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom
Inleidend orgelspel

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan —

Stil gebed
Gedicht ‘Een merel als liturg’
Aanvangslied: Lied 223:1,2en 3

Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de naam van de ENE

g. die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. die trouw houdt tot in eeuwigheid
g. en niet loslaat wat zijn hand begon.
V: Jezus zei: “Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie”
Laten we elkaar die vrede van Christus toewensen.

- De gemeente gaat zitten —
Kyriegebed Na “zo bidden wij zingend:” Lied 681 “Veni sancte Spiritus”
Glorialied Lied 150a

Toelichting op de liturgische schikking
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst

DE SCHRIFT
Gebed om de Geest Lied 670:1,2,en7

1¢ Schriftlezing: Handelingen 2: 1-4
Lied hierbij: Lied 691

Enkele overwegingen

2¢ Schriftlezing: Handelingen 2: 5-13
Lied hierbij: Lied 686

Enkele overwegingen
Kort orgelspel

Lied in antwoord: Lied 695



- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -
GEBEDEN EN GAVEN

Toelichting op de gaven

Inzameling

Berichten vanuit de gemeente

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-
- De gemeente gaat staan —

Slotlied Lied 657
Zending en Zegen
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen

Collectedoel diaconie: KIA Cuba: Gaarkeukens met behulp van jongeren
Gaarkeukens in Cuba met hulp van jongeren In Cuba is er een
tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en
goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland.
Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende
omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een
kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige
Rosa rondkomen van een pensioen van 7 euro per maand.
Wanda Hernandez richtte een pastoraal en diaconaal centrum
op. Cubanen komen hier samen voor liturgische cursussen,
maar kijken ook om naar mensen in nood om, bijvoorbeeld via een gaarkeuken. Een
groep vrijwilligers, waaronder ook jongeren, brengen de meest kwetsbaren iedere
week een voedzame warme maaltijd en bieden gezelschap. Mensen kunnen er
iedere dag ontbijten. Zo is dit centrum een baken van hoop en persoonlijke aandacht
die het zware leven van Cubanen verlicht.

Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage over via de
Wilhelminakerk-app of naar NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v. PGDD onder
vermelding van Wilhelminakerk 24 mei 2026.

Namens de diakenen Tini Roos

Betsie de Weerdt 100

“Gevraagd: hulp in de huishouding. Goed salaris.” Deze beknopte
personeelsadvertentie plaatste Huize Johanna, het rusthuis van de Gereformeerde
Kerk aan de Groenmarkt, in september 1954.

Op 1 november 1954 kon in het memoriaal van Huize Johanna worden genoteerd:
“Mej. E. de Weerdt uit Groningen in dienst getreden als hulp in de huishouding.”
Toen Betsie de Weerdt begon, was Govert van de Weg (1865-1955) nog voorzitter
van het bestuur. Op zijn verjaardag werden de bewoners van Huize Johanna altijd
getrakteerd.



Huize Johanna erfde van hem een staande klok, zijn geschilderd portret en 3000
gulden. Daaraan was de voorwaarde verbonden, dat de bewoners van Huize
Johanna, zoals gebruikelijk, werden getrakteerd op de verjaardagen van Van de
Weg (17 juli), zijn echtgenote Johanna Catharina Kooyman (19 april) en zijn zuster
Magdalena Wilhelmina (2 oktober).

Op 4 november 1964 bestond Huize Johanna 40 jaar. Tussen de middag kregen de
bewoners kip met appelmoes. ’'s Avonds werd er koffie geserveerd met appelbollen
en poffertjes. Betsie de Weerdt kreeg uit handen van de voorzitter, Piet in 't Veld,
een gouden horloge omdat ze tien jaar in dienst was.

In augustus 1977 werd Huize Johanna gesloten. Het voldeed niet meer aan de eisen
van de tijd. In de Gereformeerde Kerkbode zong ds. M.G. Ton de lof van het huis,
maar ook van de tuin: “De tuin, die waarlijk een lustoord was midden in de stad,
bood aan de bejaarden ook de mogelijkheid om achterom, met vermijding dus van
de drukke Groenmarkt, naar de stad en naar de havens te gaan.”

“In Huize Johanna heeft een heel eigen, intieme en onvergelijkbare sfeer geheerst;
een sfeer, waarin een enkeling zich niet thuis voelde, maar die voor verreweg de
meeste bejaarden tot verkwikking en vertroosting is geweest; tot versterking van hun
geloof, en die zelfs onkerkelijken wel tot bekering heeft gebracht.”

Bij de sluiting was Betsie de Weerdt het langst in dienst: 23 jaar. Op de vrijdag 22
mei vierde zij in Crabbehoven haar honderdste verjaardag!

Peter Dillingh

Bij de dienst in De Merwelanden zondag 24 mei: Pinksteren
In het Evangelie volgens Johannes vallen Pasen en Pinksteren op
T dezelfde dag (Johannes 20, 19 — 23). Wanneer de leerlingen bij elkaar
zijn, terwijl de deuren gesloten zijn, op de avond van die eerste dag,
dat is de dag waarop Jezus aan Maria uit Magdala is verschenen,
komt Jezus in hun midden staan en wenst hen vrede. Vervolgens
blaast Hij over hen heen en zegt: ‘Ontvang de heilige Geest’. Het is de
Geest die mensen doet opstaan en in beweging brengt. Daarover
wordt verteld in Handelingen 2, 1 — 11. De groep leerlingen zit niet
meer achter gesloten deuren, maar treedt naar buiten.
Gods adem maakt de tongen los: overal klinken de verhalen over de
grote daden van God. ledereen hoort het Evangelie, de goede
boodschap, in verstaanbare taal: dat Jezus door God gezonden is om mensen op
een nieuw spoor te zetten.
Zoals we zingen in lied 695: ‘Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God
uitgegaan, die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan’.
Anneke van Mansum

Voedselbank

In de maand mei is het inzamelen van:
Koffie, thee en suiker. e

Kerkelijke agenda
wo 27 mei 14.00 uur Wilhelminakerk - Bijbelkring
zo 31 mei 10.00 uur Wilhelminakerk — Drs. Marriétte Pullen




Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl

wijkkas WK:  NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving:
soort betaling

digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag voor 19.00 uur)
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